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Het einddoel van het geloof
Arie van der Stoep

Zo is het dus vandaag: Jezus is bij de Vader in zijn troon. En Hij, Gods Woord, regeert. Dit is niet

zomaar een mooie gedachte. Hij móest naar de hemel gaan, om van daaruit alles naar één punt

te leiden. Om, zoals Paulus schrijft, ... alles tot volheid te brengen (1). Waarheen is dat?

Eén ding weten we alvast (*). Paulus schrijft: ... Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden

onder zijn voeten gelegd heeft (1 Korintiërs 15:25). Dat zullen we zien gebeuren! Bij zijn terugkomst zal de

hele wereld - alle mensen, machten en krachten - voor Hem buigen (2). De satan zal zelfs voor een tijd

verbannen zijn (3). En er zal een wereldwijde vrede zijn (4). Maar dat is pas het begin.

Aan het einde van die tijd van genade komt het moment waarvoor velen vrezen: het oordeel. Hij zal

definitief afrekenen met allen - mensen en machten - die Hem en zijn Koninkrijk hebben tegengestaan

(5). Wie Hem toebehoren, zullen veilig zijn. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven (1 Johannes 5:12). En

wie het leven heeft, komt niet in het oordeel, zegt Jezus (Johannes 5:24). Maar dan?

Wat God voor ons voor ogen staat

Ja, dan komt wat Paulus noemt: ... het einde, wanneer Hij (= Jezus) het koningschap aan God de Vader

overdraagt (6). Dan eindigt Jezus’ heerschappij als koning. Zijn taak is dan klaar! Dan geeft Hij alles wat

de Vader Hem had toevertrouwd, aan Hem terug. Alle macht en allen en alles waarover Hij regeerde.

Ook ons die in Hem geloven. Dan rest Hem nog één ding.

Paulus zegt: ... wanneer alles aan Hem (= aan Jezus) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan Hem

(= aan de Vader) onderwerpen, .... Hij zal zich aan Hem overgeven en opgaan in Gods wezen. Uit Hem is

Hij voortgekomen en in alle eeuwigheid zal Hij volmaakt eenswezens met Hem zijn. Opdat, zegt Paulus,

God alles in allen zal zijn (1 Korintiërs 15:28).

Ook met ons gaat de Vader zijn weg. Opdat we klaar en geschikt zullen zijn voor dat ene dat God voor

ons voor ogen staat: een leven in volmaakte eenheid en harmonie met Hem in een volmaakte wereld.

Jezus bad daarvoor: Zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn ... (Johannes 17:21). Dat is

waarvoor Hij zijn leven gaf.

Dit zal heerlijkheid zijn! Vervuld te zijn met Hem (vol van God) die alles in allen volmaakt (Efeziërs 1:23).

Vervuld van zijn aanwezigheid, van zijn liefde, van zijn wil en wens. Vol van het leven uit Hem!

Wat geen oog heeft gezien

Dan komt ook de nieuwe wereld die God bedoelt. Waarover Salomo vol verbazing profetisch uitriep:

Zou God dan werkelijk bij de mensen op aarde wonen? (2 Kronieken 6:18). Ja, dit zal gebeuren! Johannes

mocht dit vanuit de verte zelfs al zien:

... ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ... En ik zag de heilige stad, een nieuw Jerusalem (= een

nieuwe samenleving van God en mensen), neerdalende uit de hemel, van God, ... En ik hoorde een luide

stem vanaf de troon zeggen: Zie, de tent (= de verblijfplaats) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen

wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn ... (Openbaring 21:1-3). Halleluja!



Hierheen brengt Jezus ons! Naar wat geen oog heeft gezien..., maar wat God heeft bereid voor degenen,

die Hem liefhebben! (7)

Nóg probeert de satan zijn macht in de wereld te behouden en woedt hij in de harten van de mensen.

Maar Mij is gegeven alle macht in hemel en op [de] aarde, zei Jezus, voordat Hij naar de hemel ging

(Matteüs 28:18). Daarom zullen we bereiken wat God ons heeft beloofd: het einddoel van het geloof! (8)

Uit de Bijbel:

(1) Efeziërs 4:10.

Hij, die neergedaald is (= Jezus - AvdS), Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles

tot volheid te brengen.

(*) Lees: ‘Alle macht en kracht onttroond‘ (vorige onderwerp - LH 089).

(2) Filippenzen 2:9-10.

... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en

die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, ...

(3) Openbaring 20:1-3.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel ... en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de

satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond ...

(4) Zacharia 9:9-10.

Jubel luid, dochter van Sion (= Israël - AvdS) ... Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en

zegevierend, ... hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot

zee, en van de Rivier tot de einden van de aarde.

(5) Handelingen 17:31.

Omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die

Hij aangewezen heeft ... door Hem uit de doden op te wekken (= Jezus - AvdS).

(6) 1 Korintiërs 15:24.

Daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle

heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

(7) 1 Korinitërs 2:9.

... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat

God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

(8) 1 Petrus 1:8-9.

... jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.
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